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CHIA SẺ 

Thự  thi ý  h   
Qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay chúng ta thấy Thiên Chúa đã trao ban cho con người sự tự 

do. Và với sự tự do này, con người có thể bước theo Chúa nhưng cũng có thể quay lưng chống 

lại Ngài. Con người có thể vâng theo thánh ý Chúa nhưng cũng có thể từ khước đường nẻo của 

Ngài. Thế nhưng điều quan trọng hơn đó là Thiên Chúa sẽ xử sự với chúng ta tuỳ theo việc 

chúng ta có hay không thực thi thánh ý Ngài, chứ không tuỳ thuộc vào lời nói của chúng ta. 

Trong hai người con, người được coi là đã thực thi ý định của cha không phải là người đã mau 

mắn trả lời vâng trước lệnh truyền của cha, nhưng trong hành động thì lại không làm. Mà chính 

là người tuy đã trả lời không, nhưng trong thực tế lại đi làm điều người cha truyền dạy. 

Trong xã hội thời Chúa Giêsu cũng như thời nay, vẫn có những hạng người tỏ ra ngoan đạo, 

công chính, siêng năng với các việc đạo đức, kinh hạt, nhà thờ nhà thánh. Lời nói thì đầy vẻ 

thuần phục đối với các giáo huấn của Chúa, nhưng trong hành động lại chẳng có chút vẻ gì là 

ưng thuận đối với điều Chúa truyền dạy. Những người bề ngoài xem ra dễ bảo, nhưng thực chất 

lại là người khó dạy. Họ đã có thể đánh lừa được dư luận vì cái mau mắn bên ngoài của họ. 

Trong xã hội thời Chúa Giêsu, những người này tượng trưng nơi hàng tư tế, đầu mục, nhóm biệt 

phái và thông luật. Tuy đánh lừa được dư luận, nhưng thực ra, họ đã đánh mất chỗ của họ trong 

chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Thế vào chỗ của họ lại là những người thu thuế, 

những gái điếm, những người mà ai cũng biết là đang vị phạm ý Chúa, được bày tỏ trong lề luật 

và trong giới răn của Ngài. Họ là những người qua lối sống của mình, đã nói không trước lệnh 

truyền của Chúa. Nhưng một lúc nào đó, những người này đã nhận ra sự sai trái của mình, đã 



biết hối cải và đi làm điều Chúa truyền dạy. Họ là những người đã được giáo huấn và những 

việc làm của Ngài lay động, làm thức tỉnh, thay đổi hẳn cuộc sống. Họ là người đàn bà xứ 

Samaria, đã gặp Chúa bên giếng nước; là ông Giakêu, được Chúa viếng thăm; là bà Maria, đã 

xức dầu cho Chúa; là tên trộm cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa; là tất cả những kẻ tội lỗi biết 

hối cải. Vấn đề chính yếu là làm theo ý Chúa. 

Thế nhưng, người ta lại thường hay tự mãn với một nhãn hiệu, một dấu chỉ bên ngoài nào đó. 

Chẳng hạn vốn tự hào là người công giáo ngoan đạo, chúng ta khó mà nghĩ đến việc trở lại, mở 

rộng cửa tâm hồn đón nhận cái mới, cái bất ngờ, cái chưa được nghe biết bao giờ. 

Dụ ngôn cho chúng ta thấy trở ngại lớn nhất trên đường vào Nước Trời không phải là tội lỗi mà 

là sự ngủ mê giữa những tiêu chuẩn đạo đức được chúng ta dựng nên, sự sợ hãi phải đặt lại vấn 

đề những cái đã là chúng ta đã xác tín. Tuy nhiên, có đặt lại vấn đề như thế, chúng ta mới nhận 

biết được thánh ý Chúa và mới đi đúng con đường Chúa muốn chúng ta đi. 

 

Sám hối  à khởi điểm  

 TG . Ngô Qu ng Kiệt 

Nói và làm đó là hai thái độ khác nhau. Có người nói mà không làm. Có người không nói nhưng 

lại làm. Đó chính là hai thái độ mà Chúa đề cập đến trong bài dụ ngôn hôm nay. Hạng người 

nói mà không làm đó là những người biệt phái và luật sĩ. Họ tự cho là mình đạo đức, nhưng khi 

Chúa Giêsu rao giảng, họ không những không tin mà còn phê phán chỉ trích những người tin 

Chúa, chỉ trích chính Chúa đã đón tiếp người tội lỗi. Hạng người không nói mà làm đó là những 

người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy sống tội lỗi, nhưng khi nghe Chúa rao giảng, họ đã 

ăn năn sám hối và tin vào Chúa. Qua dụ ngôn này Chúa muốn dạy ta những bài học sau. 

Bài học thứ nhất: Việc làm trọng hơn  ời nói. Trong đời sống, chúng ta gặp không ít những 

người nói hay, nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu. Tục ngữ Việt Nam có câu “Mười voi 

không được bát nước sáo” là thế. Nhưng trái lại có những người không nói giỏi, có khi không 

nói gì cả, nhưng lại làm rất nhiều. Nhất thời ta có thể thích những người nói hay. Nhưng sống 

càng lâu, ta càng mến những người nói ít làm nhiều. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Chúa 

yêu chuộng những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Có lần Chúa đã vạch 

rõ những giả dối này: “Không phải những ai nói rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước 

Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha Ta trên trời” (Mt 7:21). Đức tin phải biểu lộ bằng việc 

làm mới là đức tin sống động. Như thánh Giacôbê dạy: “Đức tin không có việc làm là đức tin 

chết” (Gc 2:17). Tình yêu cũng phải có việc làm. Việc làm minh chứng tình yêu đích thực. Tin 

yêu Chúa phải được biểu lộ bằng việc làm. 



Bài học thứ h i:  on người có thể th y đổi. Con người còn sống ở trần gian là còn thay đổi. 

Đó là một điều ta phải cảnh giác. Biết đâu ta đang tốt bỗng trở nên xấu. Cũng như các biệt phái 

và luật sĩ tự hào mình tốt, nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ đã trở nên xấu vì không tin vào Chúa, 

không hoán cải đời sống. Con người có thể thay đổi. Đó là điều làm cho chúng ta hy vọng. Vì 

nếu ta tội lỗi yếu hèn, ta vẫn có cơ hội ăn năn trở lại. Ta không bị kết án trong tội lỗi của ta. 

Chúa còn cho ta có thời giờ trở lại với Chúa. Miễn là ta nhận biết mình và quyết tâm đổi mới 

cuộc đời. 

Bài học thứ ba: Sám hối là việc cần thiết c a mọi người. Đã là người ai cũng có sai lầm. Vì 

con người yếu đuối bất toàn. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo không bao giờ sai lỗi. Nhưng 

Chúa đòi ta mỗi khi sai lỗi phải biết sám hối ăn năn. Sám hối thật cần thiết vì có sám hối ta mới 

được Chúa thứ tha. Chúa yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho những tâm hồn sám hối như lời 

Thánh Vịnh: “Một tấm lòng tan nát dày vò, Chúa sẽ chẳng khinh chê” (Tv 50). Ta hãy xem 

Chúa đã tha thứ cho bà Mađalena. Nhất là Chúa đã tha thứ cho người trộm lành, để thấy Chúa 

nhân từ thương xót biết bao. Nhưng Chúa lại chê ghét những tâm hồn kiêu căng cứng cỏi không 

chịu ăn năn sám hối. Trong Phúc Âm ta thấy Chúa chỉ mắng nhiếc những người tự xưng mình 

đạo đức nên kiêu căng khinh miệt người khác và không nghe lời Chúa. Nhưng Chúa luôn nhân 

từ, khoan dung, tha thứ cho những tội lỗi thật lòng ăn năn. Sám hối thật cần thiết vì tất cả chúng 

ta ai cũng có lầm lỗi trước mặt Chúa, cần được Chúa khoan hồng thứ tha. Sám hối thật cần thiết 

vì đó là khởi điểm để nên tốt, nên thánh thiện. Có sám hối ta mới biết từ bỏ nếp sống cũ. Có 

sám hối ta mới bắt đầu một nếp sống mới đẹp lòng Chúa. 

Như thế, ta đừng chỉ nói suông mà không làm, nhưng hãy biết thực hành điều Chúa dạy. Ta 

đừng tự hào vì mình tốt lành mà phê bình chỉ trích người khác. Hãy tự xét mình để thấy mình 

tội lỗi. Và khi biết mình tội lỗi, hãy ăn năn sám hối ngay. Có sám hối ta sẽ được Chúa tha thứ. 

Có sám hối sẽ được anh chị em yêu thương. Nhất là có sám hối ta mới khởi sự tiến lên trên con 

đường thánh thiện. 

L y Chúa xin tha th  t                             n anh em. Amen. 

GỢI Ý CHIA SẺ 

1. Nói và làm, việc nào cần hơn và tốt hơn? 

2. Có nhiều chương trình tốt đẹp nhưng không thực hiện, có ích gì không? 

3. Biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi. Điều này đáng trọng hay đáng chê trách? 
 

 TG . Ngô Qu ng Kiệt 

 

 



Hối hận nên   i đi 
(Trích trong „Manna‟) 

Suy Niệm 

“Người thu thuế và gái điếm vào Nước Trời trước các ông.” Lời nói của Đức Giêsu như một 

trái bom nổ trước mặt các thượng tế, kinh sư, pharisêu, những người đáng kính vì đạo đức và 

học thức, những người đáng trọng vì chức vụ. 

Làm sao những người hư hỏng và tội lỗi lại có thể qua mặt các bậc đáng kính như vậy? 

Đức Giêsu đã soi sáng trước bằng một dụ ngôn. 

Người cha sai hai đứa con đi làm vườn nho. Đứa con thứ nhận lời, nhưng sau lại không đi làm. 

Đứa con cả từ chối, sau hối hận nên lại đi. 

Con thứ tượng trưng cho các nhà lãnh đạo Do Thái Giáo. Họ tuyên bố mình sống nghiêm chỉnh 

theo Lề Luật. Tiếc thay chính sự đạo đức của họ lại làm cho họ tự mãn và khép kín đến nỗi 

không thể tin vào Đức Giêsu và đón lấy Ngài như quà tặng bất ngờ của Thiên Chúa. 

Đứa con cả tượng trưng cho những người tội lỗi, những người bị đặt bên lề xã hội và tôn giáo. 

Đời sống của họ là một sự nhơ nhuốc đáng buồn. Nhưng chính tội lỗi đã làm cho họ khiêm tốn 

và dễ dàng hoán cải trước lời mời của Gioan. Rốt cuộc, họ lại là những người tin vào Đức Giêsu 

và gặp được ơn cứu độ trước nhiều người khác. 

Đi làm hay không đi làm vườn nho đồng nghĩa với tin hay không tin vào Đức Giêsu. 

Niềm tin có khả năng biến đổi cuộc sống. 

Niềm tin thực sự luôn chuyển thành hành động. 

“Chúng tôi phải làm gì, dân chúng hỏi Đức Giêsu, để được gọi là làm việc của Thiên Chúa?” 

“Làm việc của Thiên Chúa là tin vào Đấng Ngài sai đến” 

Đó là câu trả lời của Đức Giêsu (Ga 6:28-29). 

Tin là một việc làm, một dấn thân nghiêm túc. 

Niềm tin vào Đức Giêsu đòi hỏi một sự hoán cải và từ bỏ. 

Giới lãnh đạo Do Thái Giáo sợ tin vào Đức Giêsu. Họ sợ mất chỗ đứng và quyền lợi, sợ phải 

thay đổi quan niệm của họ về Thiên Chúa. 

Kitô giáo là tôn giáo của lòng tin. 



Lòng tin bên trong phải được biểu lộ ra bên ngoài: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” 

(Gc 2:17). 

Lòng tin không phải chỉ là một tuyên xưng ngoài miệng nhưng là một tuyên xưng bằng cuộc 

sống: “Không phải mọi kẻ nói với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ được vào Nước Trời, nhưng 

là kẻ làm ý Cha Thầy” (Mt 7:21). 

Tôi phải tránh lối giữ đạo hình thức: có tiếng là Kitô hữu, nhưng lại không thuộc về Đức Kitô, 

bởi có một khoảng cách rất xa giữa điều tôi tuyên xưng và điều tôi sống. 

Cầu Nguyện 

L y Chúa Giêsu, 

Sám h i không ph         u dễ dàng, b i l                     khiêm t      nh n mình l m 

l i. Chúng con ng  ngàng khi th             ng vô t i mà l     ng chung v i các t i nhân, 

ch  Gioan ban phép r               n nên b     ng hành v i ph     ư i m ng dòn y      i 

chúng con. 

Xin cho chúng con bi     ư             u ch nh l             i s ng c a mình, t           kh i 

 ơ          ư ng, thành th      kh i t  d i mình. 

Ư                             ơ                     n nh           ng c  th , và ch p 

nh n nh ng cắt t              ư         ng quên ban cho chúng con ni m vui c a Giakêu, 

h             ư c t         ư c yêu m n. 

 

 

 


