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BÀI ĐỌC I: Kn 12:13, 17-19 

BÀI ĐỌC II: Rm 8:26-27 

Alleluia, alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất. Con xưng tụng Cha, 

Cha đã mạc khải những mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé 

mọn. Alleluia. 

 

PHÚC ÂM: Mt 13:24-33 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: 

“Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 

Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào 

ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng 
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cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: „Thưa ông, thế 

ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng tự 

đâu mà có?‟ Ông đáp: „Người thù của ta đã làm như thế.‟ Đầy tớ 

nói với chủ: „Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ.‟ Chủ nhà 

đáp: „Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng các anh lại nhổ luôn cả lúa 

chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta 

sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó 

mà đốt đi, sau mới thu lúa vào lẫm cho ta.”‟”  

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống 

như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt nó bé nhỏ hơn 

mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, 

rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu ngành nó.” Người 

lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống 

như men người đàn bà kia lấy đem đi trộn vào ba đấu bột, cho đến 

khi bột dậy men.” Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều 

ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không 

dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở 

miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ nlúc 

dựng nên thế gian.” Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. 

Các môn đệ đi đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích 

dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp lại 

rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt 

giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù 

gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các 

Thiên Thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong 

lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xẩy ra như vậy: Con Người sẽ 

sai các Thiên Thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điếu 

gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa, ở đó sẽ 

phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt 

trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe.”  



 

Tách rời cỏ lùng ra khỏi lúa và đốt đi 

 

Nhận diện sự dữ 
 

Thái độ ông chủ trong dụ ngôn của đoạn Tin Mừng vừa nghe xem ra 

không được hợp tình và hợp lý. Thực vậy, có anh nông dân nào mà lại 

không chịu khó đi xịt thuốc, hay đi nhổ, mà cứ để cho cỏ dại mọc xả láng 

trên đồng ruộng của mình. 

Thế nhưng, nếu chúng ta hiểu rằng ông chủ ấy là chính Thiên Chúa và cỏ 

dại là những kẻ tội lỗi, thì chúng ta lại thấy cách cư xử này thật tuyệt vời, 

vừa hợp tình, lại vừa hợp lý. 

Đúng thế, Ngài không đồng lõa và dung túng kẻ tội lỗi, nhưng đã đối xử 

với họ theo lòng khoan dung và nhân ái. Ngài kiên nhẫn đời chờ kẻ tội lỗn 

sám hối và hoán cải. 



Nếu Thiên Chúa tiêu diệt sự ác ngay bây giờ, thì chắc chắn không ai trong 

chúng ta có thể sống sót, bởi vì như lời Thánh Vịnh đã diễn tả: Từ trong 

lòng mẹ, tôi đã là tội nhân, thoạt sinh ra, tôi đã mắc tội rồi. 

Và như chúng ta đã biết: Tình thương thì nhẫn nại, nên Thiên Chúa luôn 

chờ đợi thiện chí hoán cải của từng người, đồng thời Ngài còn ban ơn 

nâng đỡ họ trên mọi bước đường đời, để rồi cuối cùng, ngày thầm phán 

mới tới, ngày xét xử tuyệt đối công mình và không ai có thể trách cứ Ngài 

là đã không dủ lòng thương xót. 

Nếu như Thiên Chúa không dung túng và đồng lõa với sự ác, thì chúng ta 

cũng không được phép thở dài và chán ngán, thất vọng và buông xuôi, 

nhưng phải cố gắng trở thành người cộng tác vào việc xây dựng Nước 

Trời. 

Thực vậy, ông chủ đã xác quyết: 

- Kẻ thù của ta đã làm như vậy. 

 

 
Kẻ thù đang gieo cỏ lùng 

 



Vì thế, bước khởi đầu của chúng ta cũng phải là nhận diện sự ác. Tiêu 

chuẩn để nhận diện sự ác không phải là bản thân chúng ta với những sở 

thích riêng tư, nhưng phải là Tin Mừng, với những đòi hỏi của Chúa. 

Dưới ánh sáng của Tin Mừng, liệu chúng ta có nhận ra đâu là những dấu 

chỉ của sự ác đang hoành hành trong tâm hồn mỗi người chúng ta, cũng 

như trong thế giới hôm nay hay không? 

Sau khi xem xong cuốn phim “Dưới ánh mặt trời của Satan”, trong một 

cuộc phỏng vấn, cha Bourgeois đã đưa ra những dấu chỉ của sự ác hôm 

nay, đó là sự khinh rẻ con người và cướp đi quyền sống của họ; thái độ tôn 

thờ ngẫu tượng như tiền bạc, quyền lực, lạc thú; sống trong ảo tưởng vì 

cho rằng khoa học có thể giải quyết được mọi sự; đánh mất niềm hy vọng, 

không còn nhìn tới tương lai và sau cùng là đánh mất chính mình, không 

còn biết rõ con người mình là như thế nào nữa. 

Như vậy, sự ác có thể ẩn hiện dưới nhiều khuôn mặt, đôi khi lại là những 

khuôn mặt thật dễ thương, đầy quyến rũ và rất hấp dẫn. 

Thế nhưng, sự dữ không phải chỉ hiện diện trên bình diện thế giới và cộng 

đồng nhân loại, mà còn hiện diện ngày trong chính cõi lòng chúng ta. Bởi 

vì cõi lòng chúng ta là như một thửa ruộng trong đó cỏ lùng xen lẫn với 

lúa tốt. 

Vấn đề là làm thế nào để hạt giống Nước Trời đã được Thiên Chúa gieo 

vãi vào cõi lòng chúng ta được nảy mầm, lớn lên, đâm bông và kết trái. 

Chính vì thế, chúng ta phải cố gắng kiện toàn bản thân và thể hiện những 

giá trị của Tin Mừng trong chính cuộc sống chúng ta, bởi vì sự góp phần 

vào công cuộc kiến tạo Nước Trời phải được khởi đi từ chính bản thân 

mỗi người chúng ta. 



 

Tất cả là hồng ân   

TGM. Ngô Quang Kiệt 

 

Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn hiếm hoi được chính Chúa 

giải thích rõ ràng. Giải thích của Chúa giúp ta có những hiểu biết hữu ích 

cho đời sống đạo. 

Dụ ngôn nhắc nhớ ta về sư hiện diện của ma quỷ. Ma quỷ hiện hữu. 

Chúng luôn có mặt để gieo rắc sự xấu. Chúa đã chuần bị những thửa 

ruộng tốt. Những thửa ruộng đó là thế giới, là Giáo hội, là tâm hồn mỗi 

người. Chúa đã gieo những hạt giống tốt. Hạt giống đó là Lời Chúa, là ơn 

Chúa, là những thiện chí, những ý hướng cao đẹp trong tâm hồn con 

người. Nhưng ma quỷ lén gieo vào những hạt cỏ xấu. 

Chúa gieo vào thế giới hạt giống khát vọng hoà bình. Đẹp biết bao nếu 

mọi dân tộc nắm tay nhau xây dựng một thế giới huynh đệ tươi thắm tình 

người. Nhưng buồn thay, cánh đồng hoà bình tươi xanh đã bị những ngọn 

cỏ tham vọng, ích kỷ, ác độc làm hoen ố. Lịch sự thế giới được ghi bằng 

những trang buồn vì không ngày nào không có chiến tranh. 

Thế giới sẽ đẹp biết bao nếu tất cả trí thông minh, tất cả tài nguyên, tất cả 

năng lực đều góp phần xây dựng. Nhưng buồn thay, rất nhiều trí thông 

minh, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều năng lực đã tiêu tốn trong việc huỷ 

hoại, tha hoá, nô lệ hoá con người. 

Ngay trong bản thân mỗi người, không thiếu những sáng kiến, những hoạt 

động ban đầu xem ra tốt đẹp, nhưng dần dà vị vẩn đục vì những biến 

tướng nặng mùi trần tục như khoe khoang, tìm hư danh, tìm lợi lộc. 

Đó là những hạt cỏ xấu ma quỷ lén lút gieo vào ruộng lúa tốt. 



Tuy nhiên, dụ ngôn cho thấy sự kiên nhẫn và lòng bao dung của Chúa. 

Chúa đợi cho đến ngày tận thế mới thu lúa cùng với cỏ lùng. Chúa kiên 

nhẫn đợi chờ vì hi vọng những người tội lỗi ăn năn sám hối. Chúa bao 

dung tha thứ không nỡ phạt người tội lỗi tức khắc. Chúa yêu thương, tin 

tưởng người xấu sẽ có ngày nên tốt. Nếu phạt ngay nhưng người tội lỗi thì 

ta đâu còn cơ may được chiêm ngưỡng ông thánh trộm lành. Nếu Chúa 

thẳng tay thì ta đâu có thánh nữ Madalêna, Tông đồ của các Tông đồ, 

thánh Augustinô, Tiến sĩ lừng danh, thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại. 

Nếu Chúa chấp tội thì bản thân ta sẽ là người bị phạt đầu tiên, vì trong ta 

cũng đầy những tội lỗi, những sự xấu. Trong tâm hồn ta cỏ lùng vẫn mọc 

xen với lúa tốt. 

Sau cùng, dụ ngôn cho ta hiểu tất cả là hồng ân của Chúa. Có sự lành để 

ta hiểu biết và yêu mến sự tốt lành của Thiên Chúa. Có sự dữ để ta gớm 

ghét tránh xa và càng thêm gắn bó với sự lành. Có sự lành để ta được 

hưởng niềm an ủi ngọt ngào của Chúa. Có sự dữ để ta phấn đấu vượt qua, 

chứng minh lòng trung tín của ta với Chúa. Có thuận lợi tiến bước trên 

đường thánh thiện. Có khó khăn để ta rèn luyện thêm đức. 

Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Thật vậy, việc cấm đạo là sự dữ. Nhưng 

nhờ đó mà Giáo hội có được những chứng nhân anh hùng. Đau khổ và 

bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng lại giúp con người 

được thông phần đau khổ với Chúa. Thánh Nữ Têrêsa đã nhìn thấy tất cả 

là hồng ân của Chúa. Sự lành cũng như sự dữ. Hạnh phúc cũng như đau 

khổ. Thành công cũng như thất bại. Tất cả đều góp phần rèn luyện, vun 

đắp và thăng tiến người lành. 

GỢI Ý CHIA SẺ 

1) Khi gặp những người xấu trong xứ đạo, trong hội đoàn, bạn có muốn 

khai trừ người đó ngay tức khắc không? 



2) Trong con người bạn có những khuyết điểm, những bệnh tật, bạn có 

phấn đấu khắc phục những khuyết điểm, vượt qua bệnh tật để thăng 

tiến bản thân không? 

 

Chúa đã khoan dung, kiên nhẫn đợi chờ bạn ăn năn hối cải. Bạn có biết 

kiên nhẫn với người khác?  

TGM. Ngô Quang Kiệt 


