
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – Năm A 
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Chúa Chiên Lành 

Phúc Âm: Ga 10:1=10 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào 

chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, 

thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy 

sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra, khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, 

và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn 

tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ.” 

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chgúa Giêsu 

nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước 

đều là trộm cướp. Và chiên đã  không nghe tiếng chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ 

được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn 

trộm, để sát hại và phá hủy. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. 

Đó là Lời Chúa 
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Chủ chăn đi trước, đàn chiên theo sau 

Chia sẻ 

XIN ĐƯỢC Ở LẠI TRONG CHUỒNG CHIÊN GIÁO HỘI 

Dân Do-thái thời Cựu Ước là dân du mục. Vì thế văn chương văn chương của họ là bộ sáchCựu Ước có nhiều 

dẫn chứng về đời sống chăn nuôi như là chiên,cừu, dê, hoa cỏ đồng nội… Vào thời Chúa Giêsu tại đất 

Palestine, chăn nuôi là một nghề vất vả khó nhọc. Trước hết, người chăn chiên phải biết chiên của mình: con 

nào thuộc đàn nào, con nào đau ốm, con nào bị lạc. Thứ đến người chăn chiên phải nuôi dưỡng chiên của mình, 

dẫn chiên đến suối nước uống, cho chiên đến đồng cỏ ăn; không để chiên ăn cỏ độc. Sau cùng, người chăn chiên 

phải bảo vệ đàn chiên khỏi bị sói rừng tấn công, khỏi mỏm đá dốc… 

Khi trời về chiều, dân chăn chiên thường dẫn chiên tụ tập với nhau trong một chuồng. Như vậy họ có thể giúp 

nhau để bảo vệ đàn chiên của mình cũng như của bạn đồng nghiệp. Và khi trời vừa sáng, thì các bầy chiên lại 

theo tiếng gọi của chủ để tản mát đi mỗi cánh đồng cỏ: chiên nào đi theo chủ nấy. 

Cũng vào thời đó, chiên là con vật hữu dụng cho nền kinh tế gia đình, Chiên cung cấp sữa, bơ và pho mát. Lông 

chiên được dung làm áo khoác. Chiên được dùng làm con vật sát tế trong thời Cựu Ước. Chiên cũng là con vật 

mà Chúa Giêsu ưa thích. Và Chúa coi mình như con chiên, đến làm lễ vật hiến tế, đền tội cho nhân loại. Để nhớ 

lại bữa ăn Vượt Qua của người Do-thái trong Cựu Ước, được chọn làm bối cảnh cho bữa Tiệc Ly của Chúa với 

các môn đệ trong Tân Ước, vào Thứ Năm Tuần Thánh, người tín hữu nên ăn thịt chiên. Thịt chiên mà cho ướp 

với rượu vang, nướng trên than hồng hay lửa đỏ, cho tới cháy xém cạnh, ăn với nước chấm bạc hà, thì thật là 

tuyệt vời. 

Tuy nhiên chiên là con vật nhu mì, yếu ớt và chậm chạp, nên dễ bị những con vật khác tấn công. Chiên không 

có ngà hay sừng để húc, không có móng sắc để chộp và cào cấu; không có răng nanh nhọn để cắn xé. Khi bị tấn 
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công, chiên không thể đá hậu như trâu ngựa vì chân ngắn và yếu. Chiên cũng không thể chạy nhanh như thỏ để 

tẩu thoát, và không biết leo cây như khỉ để thoát than. Chiên còn kêu: be..e..he.. như tiếng con nít thì những con 

vật khác đâu có sợ mà lánh xa. Chiên sốngở nước nào trên thế giới cũng nói một thứ tiếng, nghĩa là kêu giống 

nhau như trên. Như vậy chúng cũng dễ hiểu nhau. 

Trong phúc âm hôm nay, Chúa ví Người như của chuồng chiên: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước 

tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ (Ga 10:7-8). Vậy mọi kẻ đến trước Chúa Giêsu là ai? Chắc 

chắn là Chúa không nói về hang ngũ ngôn sứ trung thành loan truyền sứ điệp của Chúa và do đó làm đẹp lòng 

Chúa. Phúc Thánh Gioan chương 9 kể lại người Pharisêu phản đối việc Chúa chữa người mù ngày Sa-bát. 

Nhóm người Pharisêu được coi là những người thông luật, được chính thức công nhận là những người giảng 

luật lệ và mục tử hợp pháp để dẫn dắt dân Do-thái. Chúa Giêsu bảo các môn đệ đừng theo những việc họ làm, vì 

họ nói mà không làm (Mt 21:2), họ là kẻ giả hình. Như vậy kẻ trộm cướp phải chăng là nhóm người Pharisêu và 

những ngôn sứ giả mà sách ngôn sứ Isaia, Giêrêmia, Êdêkiên, Hosêa và Mica (Is 9:14; Gr 6:13; 9:10; 23:11; Ed 

14:9, 10; Hs 4:4-5; Mk 2:11) có nhắc đến như là trộm cướp. 

Như vậy qua cửa chuồng chiên là qua Giáo Hội, qua hệ thống tổ chức trong Giáo Hội mà Chúa đã thiết lập. 

Cũng như chiên cần ở lại trong chuồng chiên để được bảo vệ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, bị lạc lõng và bị sói 

rừng tấn công, người tín hữu cũng cần ở lại trong Giáo Hội để được bảo vệ và nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và 

Mình Thánh Chúa. Tách ra khỏi Giáo Hội, người tín hữu sẽ bị phân tán và tấn công. Lịch sữ Giáo Hội đã chứng 

minh điều đó. Nếu tách rời khỏi Giáo Hội, người ta sẽ tiếp tục phân tán nữa. Như chiên cần ở lại trong đàn 

chiên để được nuôi dưỡng, người tín hữu cũng cần ở lại trong Giáo Hội để chủ chiên biết đến: biết danh tính 

cũng như biết nhu cầu cá nhân và gia đình hầu được lưu tâm và săn sóc bằng việc ủy lão hay lời cầu nguyện. 

Chúa Giêsu đã đạt các tông đồ làm mục tử săn sóc đàn chiên ở trần gian. Các tông đồ và những người kế vị 

cũng như cộng sự viên đều là loài người, cũng mang trong mình những yếu hèn và tội lỗi. Mặc dầu với những 

yếu hèn và tội lỗi, Chúa hứa ở với Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế (mt 28:20). 

Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để cho những lời giảng dạy của Giáo 

Hội được phản ảnh sự thật. Mục đích của việc thiết lập Giáo Hội là để duy trì tinh thần hiệp thông đức tin và 

tinh thần Kitô giáo. Nếu không thì như lòi Chúa phán: Họ có thể như đàn chiên không có người chăn (Mt 9:36). 

Giáo Hội mà Chúa thiết lập là Giáo Hội mà người tín hữu tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: duy nhất, thánh 

thiện, công giáo và tông truyền. 

Giáo Hội mà Chúa thiết lập vẫn mang tính cách lữ hành, có nghĩa là luôn trên đường tìm kiếm sự thật, tự thanh 

lọc khỏi những lạm dụng và sai lầm của những trở ngại và thách đố mới. Vì thế mà trong dòng lịch sử Giáo 

Hội, người ta thấy Giáo Hội trải qua những thời kỳ khác nhau: có thời vàng son, có thời đen tối vì những yếu 

đuối và lạm dụng trong hàng ngũ Giáo Hội. Từ khi Giáo Hội được thiết lập, những lực lượng chống phá Giáo 

Hội luôn tìm cách để đả phá, tấn công những sơ hở và lạm dụng trong hàng ngũ Giáo Hội. May phúc thay, dựa 

vào lời Chúa hứa với thánh Phêrô, người tín hữu có thể vững tâm tiến bước trong chuồng chiên là Giáo Hội: 

trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần cũng không thắng nổi (Mt 16:18). 

Lời cầu nguyện: xin cho được ở lại trong chuồng chiên là Giáo Hội: 

Lạy Đức Kitô, là Mục Tử tối cao và là cửa chuồng chiên. Con xin tạ ơn Chúa đã thiết lập chuờng chiên là 

Giáo Hội. 



Xin Chúa gìn giữ nmhững người mà Chúa đặt làm mực tử coi sóc đàn chiên của CHúa, không vì tham vọng 

cá nhân hay bất phục tùng, mà phá rào kẻo làm tản mát đàn chiên, hoặc lôi kéo chiên ra khỏi chuồng chiên 

của Chúa. 

Cũng xin cho con được nhận biết tiếng chủ chăn đích thực và ở lại trong đàn chiên để được bảo vệ và nuôi 

dưỡng bằng Lời Chúa, Mình Thánh Chúa và lời giáo huấn chính thức của Giáo Hội, mà chính Chúa đã 

thiết lập trên tảng đá thánh Phêrô: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Amen. 

  

Chiên được bảo vệ nên được an toàn không sợ sệt 
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