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Lời Chu  a 

ALLELUIA:  

Alleluia, alleluia! Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thập Giá mà cứu 

chuộc thế gian. Alleluia. 



                 

PHÚC ÂM: Ga 3:13-17 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở 

trên trởi. Cũng như Môisen treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin 

vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.  Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất 

cả những ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người 

giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.” 

Đó là Lời Chúa.                                                                                                                 Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

                     

 

Chia Sẻ 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ 



 Hôm nay chúng ta mừng lễ suy tôn Thánh giá Chúa Giêsu. Giáo hội mời gọi chúng ta  đến chiêm ngưỡng Thánh giá để 

khám phá những giá trị cao cả và vinh quang của Thánh giá Chúa Kitô.  Trước mắt người đời, Thánh giá chỉ là một hình phạt 

khổ nhục, một sự thất bại và nhục nhã ê chề của một tội phạm, nhưng với sự tự hạ chấp nhận của Đức Kitô, Thánh giá còn biểu 

lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, là sự cứu độ và sự vinh quang như lời thánh Phaolô đã nói: “Vinh quang của ta là Thánh 

giá Đức Kitô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sự sống của ta và phục sinh của ta”. 

 I. NGUỒN GỐC LẼ SUY TÔN THÁNH GIÁ.  

 Ngày 03/09/335 người ta long trọng cung hiến đại thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantin cho xây cất trên mộ 

của Chúa Giêsu. Ngày 13/09/335 cũng là ngày kỷ niệm tìm được Thánh giá thật. Ngày 14/09/335 một ngày sau cuộc cung hiến 

thánh đường mới để cho dân chúng lần đầu tiên đến tôn kính. 

 Sau này người ta liên kết Thánh lễ này với việc hoàng đế Héraclius chiếm lại được Thánh giá thật vào năm 628, trong 

một trận chiến, người Ba tư theo Hồi giáo chiến thắng và lấy đi cây Thánh giá này.  Héraclius phải chiến đấu cật lực  để đem 

cây Thánh giá trả về chỗ cũ (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh). 

II. Ý NGHĨA CÂY THÁNH GIÁ. 

 1. Một hình phạt cực kỳ dã man. 

 Hình phạt thập giá đã được người Assyria sử dụng vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. . Nhưng hình khổ này chỉ đạt tới 

sự dã man tột cùng của nó do sáng kiến của người Rôma. Khi chịu khổ hình này, nạn nhân bị đóng đinh treo trên thập giá và sẽ 

bị chết vì ngạt thở. Đây là hình thức tra tấn làm cho nạn nhân chết từ từ cách đau đớn dã man nhất. 

 Chúa Giêsu bị khép vào tội phản loạn và bị kết án tử bằng hình khổ thập giá để đền tội cho nhân loại. Đây là hình khổ chỉ 

dành cho nô lệ hay những tên tử tội đại gian đại ác. Những công dân Rôma không phải chịu hình khổ này.  

 2. Một hình tượng tiên báo. 

 Trong lề suy tôn Thánh giá hôm nay, sách Dân số đã kể lại câu chuyện ông Maisen treo con rắn đồng trong sa mạc, để bất 

cứ ai trong dân Do thái  bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó sẽ được cứu sống.  



 Trong bài Tin mừng, thánh Gioan đã giải thích ý nghĩa tượng trưng con rắn đồng ấy: “Cũng như Môisen treo con rắn 

đồng trong sa mạc thế nào, Con Người cũng sẽ bị treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Ngài sẽ được Ngài ban cho sự sống 

đời đời”(Ga 3:14-15). 

 3. Thánh giá : dấu hiệu tình yêu và ơn cứu độ.  

 Thánh giá Chúa là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thánh Gioan nói tiếp trong bài Tin mừng hôm 

nay: “Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai  tin ở Ngài sẽ không phải chết, 
nhưng được sống đời đời” (Ga 3:16).  

 Trong thư gửi tín hữu Phlipphê, thánh Phaolô đã viết: “Vì chúng ta, Đức Kitô đã vâng phục cho đến chết và chết trên 

thập giá”.  Đó là tình yêu của người thí mạng sống cho người yêu, là tình yêu lớn nhất, không còn tình yêu nào sánh bằng. 

 Vì thế, từ khi Chúa Giêsu  chịu đóng đinh trên thập giá, thập giá không còn là khổ nhục nữa. Thập giá đã trở thành Thánh 

giá, là phương tiện cứu độ cho mọi người.  Kinh Tiền tụng hôm nay cũng nói lên ý tưởng ấy: “Thật vậy, xưa vì cây trái cấm loài 

người chúng con phải tử vong, nay nhờ cây thập giá lại được sống muôn đời; và ma quỉ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm, nay 

thảm bại vì cây Thập giá của Đức Kitô, Chúa chúng ta”. 

Truyện : Con rắn và ngành y dược. 

 Hình con rắn đồng đã được loài người dùng làm biểu tượng cho ngành Dược.  Ngày xưa trong sa mạc, con rắn đồng đã 

cứu dân Israel khỏi chết thì ngày nay các dược phẩm cũng cứu loài người khỏi nhiều thứ bệnh tật.  Nhưng con rắn đồng ngày 

xưa và những dược phẩm ngày nay cũng chỉ là một chút bóng mờ của chính Chúa Giêsu trên thập giá. Chính Chúa Giêsu trên 

cây thập giá mới là linh dược  chữa trị mọi thứ bệnh tật và cái chết của linh hồn.  Khi ta bệnh, ta tìm thuốc uống. Khi linh hồn ta 

bệnh, ta hãy tìm đến cùng thập giá Chúa Kitô. 

III. THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ VÀ CHÚNG TA. 

 1. Cái nhìn của dân ngoại và của chúng ta. 

 Đứng trước Thánh giá Chúa Kitô, con người có 2 cái nhìn nên có hai thái độ trái ngược nhau: khinh chê và khâm phục. 

 Thánh Phaolô đã giải thích hai thái độ ấy trong thư gửi cho tín hữu Côrintô: “Trong khi người Do thái đòi hỏi những điềm 

thiêng dấu lạ, còn người Hy lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì  chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà 



người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai  được Thiên Chúa kêu 
gọi, dù là Do thái hay Hy lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1:22-24). 

 Với cái nhìn siêu nhiên, chúng ta thấy Thánh giá là phương tiện cứu độ, là dấu chỉ chiến thắng, là niềm hãnh diện của 

chúng ta, như lời thánh Phaolô đã nói: “Vinh dự của chúng ta là Thánh giá Đức Kitô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của 
ta và sự phục sinh của ta”. 

 2. Vác Thánh giá trong cuộc sống. 

 Nếu chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, nếu chúng ta thật lòng yêu Ngài, chúng ta phải bước theo con đường mà Ngài đã 

đi như Ngài đã phán: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo” (Mt 16:24). 

 Đức Hồng y Suhard đã nói: “Chúng ta đừng khi nào tìm Chúa Kitô mà không có Thánh giá, và cũng tránh tìm Thánh giá 
nào không có Chúa Kitô”. 

 Mỗi người chúng ta đều có Thánh giá riêng của mình. Đó là những bổn phận phải chu toàn, những hoạn nạn, những gian 

lao thử thách, những đau khổ mỗi người phải chịu  nơi cuộc sống gia đình, Giáo hội và xã hội. Mỗi người chúng ta tự hỏi lòng 

minh xem chúng ta đã vác Thánh giá với tinh thần nào? 

 Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng vác Thánh giá với Ngài, cùng chịu đóng đinh với Ngài bằng cách chấp nhận thập giá 

của chúng ta  vì lòng yêu mến Chúa. Vì chỉ có lòng yêu mến mới giúp chúng ta vui vẻ vác Thánh giá của mình. Đồng thời cũng 

phải biết cảm thông quảng đại, tha thứ  cũng như sẵn sàng giúp đỡ người khác.  Đó là cách chia sẻ và giúp đỡ làm cho người 

khác vác Thánh giá của họ đỡ nặng hơn. 

 3. Thuận theo thánh ý Chúa. 

 Chúa Giêsu đã khuyên chúng ta hãy vác thập giá mà theo Ngài. Khi nói tới thập giá là phải nói tới đau khổ, mà đau khổ 

có mặt khắp mọi nơi, mọi lúc, không trừ ai. 

 Nhưng người đời có thái độ nào trước đau khổ? Họ đã giải quyết thế nào? 

 Có người chủ trương rằng : gặp đau khổ thì… cắn răng lại và cố gắng phớt tỉnh đi coi như không có đau khổ. Đó là chủ 

trương của phái Khắc Kỷ (Stoicisme). 



 Người khác cho rằng: khổ là do lòng dục. Diệt dục là hết khổ. Đó là giáo lý nhà Phật. 

 Trong thực tế, phần lớn là người ta tìm cách trốn đau khổ và giải quyết bằng sự truy hoan như rượu chè, cờ bạc, hút xách, 

trai gái… cho quên đời, cho quên khổ đi.  Nhưng càng trốn đau khổ, thì đau khổ càng bám riết gót chân họ, bao vây họ tứ bề, 

dằn vặt họ làm cho họ ăn không ngon, ngủ không yên. Có lúc họ muốn tim đến cái chế: 

 Gánh cực mà đổ lên non 

 Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau! 

 Còn Chúa Giêsu, Ngài đã giải quyết vấn đề đau khổ thế nào? 

 Ngài không phủ nhận đau khổ, không trốn tránh đau khổ. Ngài đã đón nhận đau khổ như một người bạn thân. Ngài đã 

dùng phương pháp “dĩ độc trị độc”, nghĩa là Ngài đã dùng chính đau khổ để thắng đau khổ. 

 Còn chúng ta, chúng ta cũng phải theo chủ trương của Chúa Giêsu, không trốn tránh nhưng chấp  nhận với lòng tin yêu, 

quảng đại và vui tươi, nghĩa là chúng ta tìm cách “Thuận theo ý Chúa” : Chúa muốn thế nào chúng ta cũng muốn như vậy. Nếu 

như thế thì không còn khổ giá nữa. 

 Một hôm, cha Passerat hỏi các đệ tử của ngài: 

- Khổ giá là gì? 

Mỗi người trả lời một cách. Khi họ đã phát biểu ý kiến xong, ngài rung rung ngón tay trỏ, nói trước những con mắt mở 

tròn xoe: 

- Khổ giá tức là hai cây gỗ đặt ngược chiều nhau. Trên cương vị thiêng liêng, khổ giá là ý muốn của chúng ta đi ngược 

với ý muốn của Thiên Chúa. Nếu ý muốn của chúng ta  đi ngược chiều với ý muốn của Thiên Chúa, khổ giá sẽ hung dữ xuất 

hiện.  Khi ý muốn của chúng ta đồng nhất với ý muốn của Thiên Chúa, khổ giá sẽ biến mất, hay ít ra sẽ không còn  giữ được vẻ 

man rợ của nó nữa.  

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã tập luyện cho mình biết luôn thuận theo thánh ý Chúa, luôn vui tươi đón nhận trong 

tinh mến yêu nồng nàn, không còn nghĩ đến mình, chỉ còn nghĩ đến Chúa thôi: 

Ôi lạy Chúa, là vua vinh thắng 



Còn gì hơn vâng thánh ý Ngài, 

Vì nguyên một sự VÂNG LỜI 

Ca tụng vinh thắng Chúa Trời ngàn năm. 

(Têrêsa Hài Đồng) 

Trong khi tham dự lễ Suy tôn Thánh giá hôm nay,  chúng ta cũng nhau nguyện xin Chúa cho chúng ta biết khám phá mầu 

nhiệm tình yêu và cứu độ của Chúa; đồng thời biết lấy tình yêu đáp trả tình yêu cũng một cách như Chúa, để Thánh giá dẫn đưa 

tất cả chúng ta  đến vinh quang phục sinh với Chúa muôn đời. 

 Lm Giuse Đinh lập Liễm 

 Giáo xứ Kim phát, Đà lạt. 

 


